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De Tuinvriend®

De nieuwe voorzitter

Tja, het lag voor mij niet voor de hand om voorzitter van de vereniging te worden en ik heb er écht over na moeten denken.
Momenteel ben ik nog werkzaam in een heel drukke baan en volgend jaar half mei gaat pas mijn pensioen in. Kijk, als ik dan
gevraagd zou worden, zou ik volmondig ja gezegd hebben. De vereniging telt toch zo’n 300 leden en ik dacht: dit komt wel
goed, er is vast iemand die het over wil nemen. Maar hoe er ook gelobbyd werd, er
gebeurde niets. Ik vind de vereniging een fijne organisatie met een stel leuke

enthousiaste mensen met een gezamenlijke passie. Het zou aan mijn hart gegaan
zijn als dit niet behouden had kunnen worden omdat er niemand opstaat die zou
willen leiden. Na ampel beraad heb ik uiteindelijk samen met Geurte besloten mij voor

het voorzitterschap aan te melden en hier ben ik dan. Dit eerste jaar wordt een jaar van kennismaken

met elkaar. Want ja, dat wil het woord vereniging ook zeggen, dat we ons verenigen met elkaar, wat
een werkwoord is. Spreek mij dus rustig aan als je mij ziet lopen, ik ben laagdrempelig aangelegd en
vindt het alleen maar leuk om je te leren kennen. Overigens, wil dit alles niet zeggen dat ik op mijn
lauweren ga rusten want er is werk aan de winkel. Ik wens iedereen een fijn en groeizaam tuinjaar toe.

Rick Harskamp

Nieuwjaarsborrel en afscheid

Afgelopen januari heeft onze voormalige voorzitter Jan van Geffen afscheid genomen als voorzitter van onze Tuinvereniging. Wethouder
Wouter Catsburg van Gemeenste Zeist en een AVVN-afgevaardigde Ans Hobbelink woonden dit afscheid bij. Jan blikte terug op zijn
voorzitterschap en stelde Rick Harskamp aan de leden voor, toen nog als waarnemend voorzitter van de vereniging. Immers tijdens de
algemene Ledenvergadering moet een nieuwe voorzitter officieel voorgesteld worden en na goedkeuring de hamer overgedragen krijgen, wat
later ook gebeurde. Er werd gezorgd voor heerlijke hapjes en een lekker drankje. Als blijk van
waardering kreeg Jan een cadeaubon uitgereikt en zijn viouw een prachtig boeket

bloemen voor alle momenten dat hij er niet was. De zaal was goed gevuld en er

heerste een gezellige stemming.

i) Femme de Boer

overhandigt de Links: afgevaardigde van het
voormalige voorzitter AVVN Ans Hobbelink
een cadeaubon namens overhandigt Jan van Geffen een
alle leden. afscheidscadeau. (48
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eeuwenteelt?

Nog nooit had ik van dit woord gehoord. Vreemd woord vond ik het, met die twee w’s. Je mond moet je er goed voor tuiten om

het duidelijk uit te kunnen spreken! U weet uiteraard allang wat weeuwenteelt inhoudt en kan het woord ook keurig zonder

gekke bekkentrekken uitspreken! Maar voor de enkeling die net zo onkundig is en net zo mal het woord uitspreekt zoals ik,
schrijf ik dit stukje dan toch maar.

Afgelopen zomer schoot mijn andijvie door. Jawel, bij deze tuinierster gebeurt dit ook! Ik zag het gebeuren en kon al die kroppen niet ineens
verwerken. Dus, besloot ik om bij 3 ervan het doorschieten dan ook maar helemaal te laten gebeuren en te kijken hoe dit zich zou gaan
ontwikkelen. Misschien wel leuk op de vaas, dacht ik nog, met andere bloemen uit mijn tuin! Het was best interessant om vanuit het hart zon
krachtig opgaande vorm te zien ontwikkelen als stengel. De stengel werd hol, stevig en uitermate grof. Aan de zijkanten van deze stengel
kwamen rondom allemaal kleine licht blauwe bloemen tevoorschijn. Dit geeft een groot contrast met blad en stengel. Nee, beslist geen
schoonheid voor de vaas moest ik vaststellen en het zaad kon ik na de bloei ook niet ontdekken. Dat had ik willen oogsten voor volgend jaar.
Misschien lag dit aan mijn ogen of was ik gewoon te laat, hoe het ook zij, ik zag het niet. Na lang wachten en kijken rooide ik alles. Jammer.

Echter, in de herfst zie ik in het andijvie-vak allemaal jong vers groen opkomen. WAAAAT? Ja hoor, andijvie! Feest gewoon met de vele
zaailingen die allemaal uitgelaten hun kleine blaadjes laten wiebelen in de wind! Tja, wat nu? Wat moet ik met al dat jonge goed met koning
winter vlak voor de deur? Misschien kan ik een aantal overhouden deze winter. Kortom, de lage koude
bak (met deksel) van achter mijn chaletje weggehaald en naar het tuinvak gesleept met de meeste
zon. Plantjes erin gezet en nu maar afwachten of het de winter door kan komen. In de winter tijdens
het vriezen, dek ik het gedeelte van het kasje af waar de wind op staat. De plantjes blijven hiermee in
leven, zie ik. Nu is het eind maart en lente. We hebben al een aantal heerlijke zonnige dagen achter de
rug. De plantjes beginnen zich prachtig te ontwikkelen als kroppen en maken een groeispurt door.
Mijn geluk kan niet op en ik deel het met iedereen die ik zie. Ja, zegt een doorgewinterde tuinder, dat

is weeuwenteelt. Weeuwenteelt??? Ja ..... dit dus. Oh! ¢

Volgens de Van Dale uit 1898 betekent weeuwen: 'in den bak overwinterende planten’.

Vroeger werd weeuwenteelt veel gebruikt. Weeuwenteelt kan je inzetten bij kolen (zelfs bloemkool),
rode bieten, knolselderij, koolrabi, palmkool, sla, tuinbonen en wortels. Als je het zaad koopt dan moet
je wel controleren of het geschikt is voor laat zaaien.

Ik ben enthousiast en ga weer ‘w...weeuwen’ in het najaar!

Geurte

Beste tuinvrienden,

Afgelopen zaterdag is er weer hard gewerkt tijdens de tuindienst. Er lag ruim 3 m3 tuinaarde te wachten op verplaatsing naar een stuk grond
ernaast. Deze tuinaarde was extra zwaar door de vele regen en sneeuw. Maar geen probleem voor onze tuinders.

Vele handen maakten het werk wat lichter. Ook het interieur (tafels en stoelen) van ons gebouw heeft een schoonmaakbeurt ondergaan.
We konden zelfs tijdens de koffiepauze buiten zitten. Kortom, iedereen weer tevreden naar huis.

De tuincommissie Grifthoek
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ln q&S‘pVeK?, MWLEL ... Glirds varn de Waard

In de tuin van Chris van de Waard
Chris was erg verrast toen hij werd gebeld met de vraag of hij het leuk zou vinden geinterviewd te worden voor ‘De Tuinvriend’. Chris verzorgt
al jaren het verenigingsgebouw en verricht verdere facilitaire werkzaamheden voor onze vereniging. Het lijkt allemaal zo gewoon om het
gebouw bij vergaderingen of het gehuurde gebouw in een schone en nette verzorgde staat aan te treffen. Daarnaast kunnen we ook altijd op
zijn vaardigheden vertrouwen als het gaat om het verzorgen van de catering. Het wordt tijd hem eens in het zonnetje te zetten!

Chris hoe lang tuinier je al bij onze vereniging?
Vanaf juni 2006.

Hoe ben je hiertoe gekomen?

Zo vlak voor mijn pensioen zocht ik een nieuwe invulling voor mijn leven en kwam voor de vraag te staan wat ik hierna zou willen doen. Ooit heb ik
een kookcursus gedaan waar ik Bertus Neomagus leerde kennen. Bertus had in die tijd al een tuin bij het VAT en was toen ook secretaris, meen ik. Hij
stelde voor om een volkstuin te nemen en ik dacht: ja, waarom ook niet? Daarnaast had mijn buurman een tuin op het Slottuinen complex. De keuze
om te gaan tuinieren had ik snel gemaakt.

Had je ervaring met tuinieren? Misschien al vanaf je jeugd?

Nou nee, ik had geen ervaring. Mijn ouderlijk huis stond in de Pauw van Wieldrechtlaan hier in Zeist en daar hadden we een aardige tuin én een
tuinman. Mijn ouders gaf ons als kinderen de terugkerende eenvoudige tuinklussen te doen zoals grasmaaien en schoffelen. Als de tuinman er was,
hielp ik ook wel met voorjaarsbollen planten en dat soort leuke klusjes. Maar ik kan niet spreken van ervaring met tuinieren. Ik deed gewoon wat mij
werd opgedragen en dat was niet tegen mijn zin in, dat ook weer niet.

Hoe is je liefde voor planten of natuur ontstaan?

Eigenlijk heb ik liefde en ontzag voor de natuur gekregen door de lange natuur wandelingen die mijn ouders met ons
maakten. Verder was ik in mijn jeugd een actief en enthousiast lid van de Scouting. Dat heb ik als een geweldige tijd ervaren
met veel buitenzijn, kamperen, veldpionieren en patrouille wedstrijden. Dit alles tesamen legde bij mij een basis voor de
liefde voor de natuur.

Wat biedt het tuinieren jou?

Het houdt mij fysiek in conditie. Je daagt jezelf uit om bijvoorbeeld nog nét even dat laatste kleine stukje om te spitten. Het
geeft mij ook een heel tevreden en voldaan gevoel. Verder vind ik het heerlijk om op de ‘punt’ van ons complex De
Grifthoek’ op het bankje te zitten, daar vlak bij de bijen.

(Reactie interviewer) Ja, ik kan mij dit voorstellen, het is een heel geliefd plekje voor velen. Zoveel rust, stilte en
zoveel schoonheid is daar te vinden.

Wat is jouw favoriete teelt?

Snijbonen, kapucijners en uien doen het altijd goed bij mij. Het is bijzonder om het groeiproces te volgen van wat je ooit in de grond stopte. Ik tuinier
uit mijn eerder opgedane ervaringen en niet zo zeer met een bepaalde visie. Het allerleukste van alles vind ik het oogsten en om het resultaat te
proeven. Heerlijk, hoor!

Chris, je bent al enige tijd binnen onze vereniging als commissielid werkzaam.
. Heb je hier na al die jaren nog plezier in?

Oh ja zeker! Weet je, eigenlijk wilde ik na mijn middelbare schoolperiode naar de hotelvakschool gaan. Dddr heeft altijd
mijn passie gelegen. Het leven liep echter anders, ik ben in de autobranche terecht gekomen waar ik het ook heel goed
naar mijn zin heb gehad, hoor. Maar mijn liefde gaat toch uit naar het restaurant met alles wat daar omheen zit. Ik
vind het zorgen voor anderen op deze manier zo enorm leuk. Dus, dit past mij heel goed en ik vind het heerlijk om te
doen.

Als leden het gebouw huren tegen een vastgesteld klein bedragje zorg ik ook altijd dat het er verzorgd uitziet. Er hangen
schone doeken, de toiletten zijn schoon, de keuken is opgeruimd en netjes. Ook de patio veeg ik altijd aan. Mensen
moeten zich welkom voelen. Daar doe ik het allemaal voor:

Iets wat je graag doet, heeft ook een uitwerking op anderen. Zo vond ik het leuk en heel attent om van de
Tuincommissieleden van de Slottuinen een heerlijke fles wijn te hebben gekregen na de zomerborrel die aldaar werd
gehouden. Weet je, het gaat niet zo zeer om de fles wijn die je krijgt als wel om de waardering. lets wat je graag doet en
dat het opgemerkt wordt, zorgt voor een blijvend enthousiasme. Overigens heb ik later (1990) nog mijn vakdiploma
gehaald voor de horeca.

Ja, dit zorgt dat het vuurtje in jezelf blijft branden. Velen van ons leven met volle agenda’s en veel verantwoordelijkheden, wellicht
schiet dat schouderklopje er weleens bij in. Een gebaar van waardering maakt veel uit. De vereniging draait op vrijwilligers die met
hun passie, tijd en aandacht de noodzakelijke werkzaamheden verzetten. Daarom beste Chris heb jij deze pluim in de Tuinvriend dik
verdiend!! We zijn ontzettend blij met je!
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Vernieuwd en
verbreed!

Het pad achter het gebouw
van de Grifthoek had een
onderhoudsbeurt nodig plus
een verbreding. Dit omdat de
aanhangwagen eigenlijk te
breed was voor het betegelde
pad. Prachtig opnieuw
aangelegd! Nu kan de
aanhangwagen eindelijk netjes
rijden op het pad en het toilet
voor de tuinders is ook weer
bereikbaar!

Het bankje staat opnieuw uitnodigend op de punt
van de Grifthoek te wachten op een ieder die even
in het hier en nu wil samenvallen met zoveel leven
en schoonheid.

Luister naar de kwetterende vogels, de eenden en
het waaien van de wind.

Kijk hoe gracieus de zwanen bijna geruisloos voorbij
komen. Laat alles je ziel binnen stromen en je
verlaat deze wonderschone plek verrijkt en

Tuindienst en afscheid van Rina Terol
Tijdens de pauze van de tuindienst werd iedereen verrast door een lekker stuk taart.

Eigenlijk was de taart bedoeld voor het afscheid van Rina Terol. Rina is gestopt met
tuinieren en heeft zich lange tijd ingezet in de keuken en het bedienen van hapjes en
drankijes tijdens de activiteiten voor onze vereniging.

Op de Algemene Ledenvergadering is hier vorig jaar al bij stilgestaan en ontving ze
een prachtig boeket bloemen. Het eigenlijke definitieve afscheid viel samen met het
nieuwe tuinseizoen van 2023. Helaas ontvingen wij een berichtje dat Rina op deze
dag een fietsongeluk heeft gehad en kon ze niet aanwezig zijn. De taart werd naar
haar toegebracht. Lieve Rina, wij hopen dat we je nog regelmatig mogen zien en dat je
nog even langs komt.

Afgelopen maand De Tuincommissie van de

januari stond in het Grifthoek heeft in het najaar
teken van & T SUTT A llcmaal bolletjes geplant en bij
snoeiwerkzaamheden het verenigingsgebouw ook
(Gritfthoek). viooltjes.

Zie hier het resultaat
op de derde en laatste
snoeidag. Er waren 9
tot 10 tuinders om te
helpen, met als
resultaat een rijke
oogst.

Bij binnenkomst geeft dit een
vrolijk voorjaarsgevoel.

Heerlijk om die frisse vrolijke
kleuren weer te voorschijn zien
komen.

Harde werkers
bedankt!

Het nieuwe tuinseizoen is
hiermee kleurrijk ingeluid.

De Tuincommissie
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Slottuin: ooit de tuin van de Heren van Seyst
Willem Adriaan II verkoopt, zoals vorige keer verteld, het huis in 1745 aan Cornelis Schellingen (voor f. 157.000,- ,) die het huis koopt voor de
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Hernhutters. In 1767 verkoopt hij het dan ook aan de dochter van de oprichter van de Hernhutters. De Hernhutters bouwen op hun beurt het
Broederplein en Zusterplein.

In 1830 wordt het slot gekocht door jonkheer Jan Elias Huydecoper, die het slot grondig laat restaureren. Er komen nieuwe meubelen in het huis
in Biedermeyer stijl. Deze jonkheer was een jaar eerder al eigenaar geworden van Kersbergen. Hij trouwde met Maria Isabella Anna Josine
Charlotte, baronesse Taets van Amerongen en het echtpaar kreeg negen kinderen. Na zijn dood in 1864, verkopen zijn erven het huis in 1867 aan
Henriétte Maria Jacoba Labouchere-Voombergh, de vrouw van een bankier uit Amsterdam die Hoog Beek en Rooyen al in zijn bezit had. In deze
periode werd ook een begin gemaakt aan het bruikbaar maken van de gronden waarop ons tuinencomplex ligt.

Als ik dit schrijf is het de laatste week van een qua weer wel héél erg wisselende maand maart: de ene dag vriendelijk en zonnig maar wel
nachtvorst en twee dagen later heel nat maar ’s nachts 8 graden. Wat dat betreft was februari beter: de bloembollen stonden er al vroeg heel
mooi bij! Maar ik heb (geen kasje) zelfs nog niet het eerste spul in de grond zitten op de pootuien na.

Uiteraard hebben we de eerste tuindiensten er al weer opzitten; Het blijft gewoon een heel gezellige, sociale
bezigheid en de perfecte manier voor de nieuwe tuinders om hun tuinbuurtgenoten te leren kennen.

En we verwelkomen dit jaar 13 nieuwe tuinders,
die de plek innemen van mensen die verhuisd
zijn, een stapje terug doen in verband met
leeftijd of gezondheid of t6ch te weinig tijd
hebben voor deze heerlijke hobby.

Hopen dat ze net zo gaan genieten als wij ‘oude
rotten’!!!

Jan Duiverman,
SlotTuinCommissie
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VAT Zeist
Slottuin-aanhanger
lenen?

Neem dat contact op met
Petra Schenkels,
Mobiel: 06-29061689
E-mail: slottuinvat@gmail.com

Colofon

Workshop
“Leer je grond kennen”

Zaterdag
22 april 2023

Van 14:00 to 16:30 uur
Locatie: De Grifthoek

Opgeven voor 8 april!
via activiteitencommissie@vatzeist.nl

Let op! Maximaal 16 deelnemers

oteert u alvast in uw agendal!
Zaterdag
20 mei 2023

Van 14:00 tot 16:00 uur

e
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De Wondere Wereld van de Honingbij

Opgeven voor 8 mei 2023 bij het

activiteitencomissie @vatzeist.nl

VAT Zeist
Grifthoek-aanhanger
lenen?

Neem dan uitsluitend telefonisch contact op
met
Gerard Horchner

Telefoon: 030-69 50 119
sk NIET E-MAILEN ***

Inleveren kopij

Heeft u een leuk artikel voor ‘De Tuinvriend’?

Wilt u uw kennis en ervaring delen met
anderen?
Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in
onze mailbox van
de redactie VAT Zeist.

E-mailadres: redactie@vatzeist.nl

(1'

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen!

Hoofdredactie: Geurte Harskamp
Vormgeving : Rick Harskamp
E-mailadres :redactie @vatzeist.nl
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